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In mijn droom zag ik een draak 

 

In mijn droom zag ik een draak 

Een heel enge, met een grote kop 

Ik kruip onder de wol 

Want straks eet hij mij op! 

 

In mijn droom zag ik een draak 

Een hele rare, met een hoge hoed 

Ik ben nog wel een beetje bang 

Want ik weet niet wat hij doet 

 

In mijn droom zag ik een draak 

Een hele lieve, kijk hij lacht 

Nu hoef ik niet meer bang te zijn 

Want hij zegt: ‘Slaap maar zacht’.  

 


